
Voor nu voor de laatste keer maar zeker niet voor het laatst! 

De raadsvergadering van september is dan wel even een tijdje geleden, maar  voor mij wel een 
speciale. Sinds die raadsvergadering ben ik helaas burgerraadslid af. In dit stukje wil ik jullie graag 
kort meennemen hoe ik tot dat besluit ben gekomen: 
 
In November 2018 ben ik van baan gewisseld, ik miste de uitdaging in mijn oude werk en dan ga je 
opzoek. De baan die ik gekregen heb is die van Junior Pluimveespecialist bij AgruniekRijnvallei. Dat 
houd in dat je leg-pluimveebedrijven in Noord- en Oost Nederland voer verkoopt en begeleid in de 
stal. De inwerkperiode, maar ook de baan zelf kosten veel tijd. Hierbij ben ik veel onderweg en druk 
bezig met klanten. Ook doe ik veel kennis op bij collega’s i.v.m. weinig ervaring in de leg-pluimvee. 
Naast mijn nieuwe werk ben ik afgelopen september ook begonnen met een studie bedrijfskunde en 
Agribusiness op de Aeres Hogeschool in Dronten (vroegere HAS) deze vraagt naast mijn werk ook 
veel tijd van mijn leven.  
 
Door deze twee beslissingen ben ik helaas tot de conclusie gekomen dat het 
burgerraadslidmaatschap naast mijn werk en studie op dit moment echt te veel gevraagd is. Ik vind 
dit erg jammer en zal het ook zeker missen. Ik wil de fractie dan ook erg bedanken voor de Bijbelse 
openingen, gesprekken, discussies en debatten. Maar zeker ook voor de steun en het zijn van een 
gideonsbende, ook in de lokale politiek van de Gemeente Neder-Betuwe. 
 
Toch ga ik de ChristenUnie gelukkig niet verlaten en ga ik aan de slag als bestuurslid Campagne, 
binnen het lokale bestuur. Hiermee blijf ik doen waar ik ontzettend veel passie voor heb en plezier 
uit haal en steun in de ChristenUnie naast mijn Geloof, werk en studie. 
 
Net zoals ik in de raad wil ik jullie ook een Bijbeltekst meegeven voor 2020: 
‘Laat alles bij u in liefde gebeuren.’ -> 1 Korinthe 16 vers 14 
 
Dankjulliewel voor het vertrouwen van het zijn van een burgerraadslid en tot snel! 
 
Mijn raadsbijdrage van 26 september 2019: 

Voorzitter, (voor nu voor de laatste keer maar zeker niet voor het laatst!) 
Naast het stuk over speelruimtebeleid kom ik vanavond nog een keer voor op de agenda. Ik 

zal namelijk na vanavond burgerraadslid af zijn, deze keuze heb ik gemaakt omdat ik de kans kreeg 
om weer te gaan studeren via mijn huidige werk. Deze kans heb ik grijp ik met beide handen aan. 
Hierdoor kan ik helaas mijn werk en studie niet met de politiek combineren en ben ik tot de 
oplossing gekomen om des stoppen als burgerraadslid. Uiteraard zult u me blijven zien op de 
Jaarmarkten en alle andere gelegenheden waar de ChristenUnie aanwezig is.  

Voorzitter, U mag weten dat ik heb genoten van de debatten die ik heb gezien, geluisterd en 
gevoerd. Mooie bevlogen debatten op de inhoud en met een lach. En aan het eind van de avond 
waren we het vaak met elkaar eens. Ik zal de politiek missen, maar zal zeker de debatten van de 
tribune actief blijven volgen.  

Voorzitter,  De Bijbel is voor de ChristenUnie te allen tijde een grondslag. Om die reden wil ik 
u als college van Burgemeester en Wethouders. En als raad twee bijbel teksten meegeven, dit omdat 
het belangrijk is dat er compromissen worden gesloten en ik moedig u dan aan om het goede te 
blijven doen:  
- ‘Plannen komen door overleg tot stand, voer daarom nog oorlog in rijp beraad.’ -> Spreuken 20:18a  
- ‘Laat alles bij u in liefde gebeuren.’ -> 1 Korinthe 16 vers 14  

Voorzitter, Dank voor de kansen die ik binnen de raad heb gehad, voor debatten die ik heb 
meegemaakt.   

Voorzitter, dank voor het vertrouwen!  
Het ga jullie goed. 


